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Açık bir mektup. 


Adım John Earnest ve ben Avrupalı kökenli bir adamım. Damarlarımda akan kan, eski İngiliz, İskandinav 
ve İrlandalı adamların kanıyla aynı. Roanoke'nin ilk kolonicilerinden biri olan John Earnest'in soyundan 
geliyorum. Ona ne olduğunu ben bilmiyorum, kimse de bilmiyor. Ama karısı ve oğlu James Earnest'i 
İngiltere'de bıraktığını biliyorum. 

Bu oğul kısa bir süre sonra Atlantik üzerinden Yeni Dünya'ya doğru aynı cesur yolculuğu yaptı. Annem 
tarafından çok zengin, zeki, becerikli ve uzlaşmaz Yankee'lerin kanını miras aldım. Babamın 

tarafından fakir Güneyli çiftçilerin kanı bana miras kaldı. 

zeki, müzik konusunda yetenekli, kendi kendine yeterli. Atalarımın bir parçası şu anda içimde yaşıyor. 
Benim kim olduğumun nedeni onlar. Onların cesaret, yaratıcılık ve doğruluk eylemleri benim 


aracılığımla yaşıyor. Gerçekten, böyle muhteşem bir soy için Tanrı tarafından kutsandım. 


Aileme ve arkadaşlarıma. Zaten seslerinizi duyabiliyorum. "Hayatını nasıl çöpe atarsın? 

Her şeye sahiptin! Seni seven bir ailen vardı. Harika arkadaşların vardı. Bir kiliseniz vardı. Hemşirelik 
okulunda iyi gidiyordun. Çalışma alanınızda bu kadar ileri gidebilirdiniz. O kadar çok para kazanabilir ve 
kendi mutlu aileni kurabilirdin.” Bunu neden sorduğunu anlıyorum. Ama şimdi size bir soru 
yöneltiyorum. Bütün Avrupa ırkıyla karşılaştırıldığında benim hayatımın ne değeri var? Uluslararası 
Yahudilerin ırkımın sonunu mühürlemesi pahasına rahat bir hayat yaşamaya değer mi? Hayır. 
Kötülük büyürken boş boş oturarak ruhumu satmayacağım. Bu kötülüğü durdurmak için hiçbir şey 
yapmadığımı bilerek boşa harcamaktansa, zaferle ölmeyi ya da hayatımın geri kalanını hapishanede 
geçirmeyi tercih ederim. Korkak olmak benim kanımda yok. Yahudilerin paraymış gibi davranmayı 
sevdikleri, borca dayalı para birimi umurumda değil. Yahudilerin halkımı sakinleştirmek için kullandığı 
ekmek ve sirk umurumda değil. Geleceğimi, tatmin edici bir işe, sevgi dolu bir eşe ve harika çocuklara 
sahip olma geleceğini isteyerek feda ediyorum. Bunu milletim uğruna feda ediyorum. 

BİZİM insanlarımız. Yahudilerin kaderinin ne olduğunu önlemek için bin kez ölürüm 


yarışım için planladım. 


“Yahudileri öldürmenin Avrupa ırkına nasıl faydası olur? Avrupa yarışının sonu mu geldi? Neden 
bahsediyorsun? Bu Yahudiler masumdu!” Her Yahudi, Avrupa ırkına yönelik titizlikle planlanmış 
soykırımdan sorumludur. Bir birim olarak hareket ediyorlar ve her Yahudi, bilinçli ya da bilinçsiz 

olarak etrafındaki diğer ırkları köleleştirmek için üzerine düşeni yapıyor. Suçları sonsuzdur. Haber 
medyasındaki fahiş rolleriyle halkı yalan söylemek ve kandırmaktan; ulusları borç içinde köleleştirmek ve 
kötülüğü finanse etmek amacıyla tüm maliyeyi kontrol etmek için tefecilik ve bankaları kullanmak; 

tarih boyunca milyonlarca insanın hayatına mal olan yalanlar üzerine savaş başlatmadaki rollerinden 
dolayı; kültürel Marksizm ve komünizmdeki rolleri nedeniyle; yozlaşmış propagandayı eğlence biçiminde 
yaymak için; kadınları günahın kölesi haline getiren feminizmdeki rollerinden dolayı; pornografi satarak 
birçok kişinin günaha düşmesine neden olduğu için; Avrupa ırkını yerinden etmek için kitlesel göçü 
kullanan politikacılara ve kuruluşlara oy verme ve finansman sağlamadaki rolleri nedeniyle; son iki bin 


yıldır her köle ticaretinde oynadıkları büyük rolden dolayı; için 
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ırk karışımını teşvik etmek; soykırıma yönelik zalimce ve kanlı geçmişleri için; eski Hıristiyanlara (eski İsrail'in 
peygamberleri - Yeremya, İşaya vb. dahil), ilk kilisenin üyelerine (Yahudilerin elindeki ölümü hem yürek burkan hem de 
öfke uyandıran Stephen) yaptıkları zulüm nedeniyle, Günümüz Suriye ve Filistin Hıristiyanları ile Beyaz uluslardaki 
Hıristiyanlar; onların cinsel sapıklık ve kan iftirası gibi yozlaşmış ve iğrenç uygulamalarından dolayı (Seni unutmadın 
Trentli Simon, sen ve sayısız çocuğun Yahudilerin elinde katlandığın dehşet asla affedilmeyecek); bu suçlardan 
bahsetmediğiniz için; kendi ırkının üyelerinin bu suçları işlemesini engellemeye çalışmadığı için. Ve son olarak 
İnsanoğlu'nun, yani Mesih'in öldürülmesindeki rolleri nedeniyle. Bunlara genç ve yaşlı her Yahudinin katkısı 


olmuştur. Bu suçlardan dolayı cehennemden başkasını hak etmiyorlar. 


Onları oraya göndereceğim. 


"Bunu neden yapıyorsun? Elbette Yahudilerin bir kısmını öldürmek hiçbir sorunu çözmeyecek. Avrupa ırkını kurtarmanın 
daha iyi yolları yok mu?” Evet ve hayır. Bu devrimde oynanması gereken üç rol var. Gerçeği yayanlar, ırkı 

savunanlar ve yarışı sürdürenler (çocuk sahibi olanlar). Çoğu insanın yanlış anladığı nokta, bunların üçünün de herkes 
tarafından elinden gelen en iyi şekilde yapılması gerektiğidir. Avrupa ırkını savunmak konusunda çok az şey yapıldı. Bir 
birey olarak ancak bu kadar Yahudiyi öldürebilirim. Benim savunma hareketim yüksek puanımla ilgili değil; bu kaç 
Yahudi'nin doğrudan cehenneme 'Geçmeyin, 200 şekel toplamayın' diyebileceğim bir şey. Daha doğrusu benim yaptığım 
açıklama. Yahudi'nin kendisine yaptığı adaletsizliğe karşı tavır almaya istekli en az bir Avrupalı adam hayatta. Benim 
davranışım başkalarına da tavır alma konusunda ilham verecek. Ve bu devrim ivme kazanmaya başladığında (eğer 
öldürülmezsem) hapisten kurtulmayı ve mücadeleye devam etmeyi umuyorum. Şöhret aramıyorum. Güç aramıyorum. 
Sadece başkalarına ilham vermek ve ırkını en ihtiyaç anında savunma onuruna ve ayrıcalığına sahip bir asker 


olmak ve mümkünse bir aileye sahip olmak istiyorum. 


“Kendine nasıl Hristiyan diyebilirsin ve bunu yapabilirsin? Herhalde Kutsal Kitap sizden düşmanlarınızı sevmenizi 
istiyor?” Birincisi, birinin kendisine Hıristiyan demesi onu Hıristiyan yapmaz. 

Pek çok insan kendisini yanlışlıkla Hıristiyan olarak tanımlıyor. Baba ve Oğul, zamanın ötesinde sonsuzlukta bir antlaşma 
yaptılar; Oğul, O'na bir halk getirecek ve onlar aracılığıyla yüceltilecekti. Hıristiyan olmayı ben seçmedim. Babam beni 
seçti. Oğul 

beni kurtardı. Ve Ruh beni koruyor. Neden ben? Bilmiyorum. Peki düşmanlarımı sevmeye cevabım? Yahudilere ve 
onların kukla beyinsiz lemming normal ibnelerine İncil'den bir alıntı alıp onun anlamını kendi kötü amaçlarına hizmet 
etmek için büyük ölçüde çarpıtacaklarına güvenin; bu arada tüm İncil'in kapsayıcı tarihini ve bağlamını ve Tanrı'nın 
yasasını uygulamak için gereken bilgeliği göz ardı edin. 

parçalanmış bir dünyada. Arkadaşımın ölümünü önlemek için hırsızı öldürmek yerine, hırsızın arkadaşımı 
öldürmesine izin vermek yasal mıdır? Böyle bir soruyu sormak, onu cevaplamaktır. Arkadaşının öldürülmesine izin 


vermek ona karşı sevgi dolu bir davranış değildir. Düşmanına, hırsıza, izin vermek sevgi değildir. 
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cinayet. Bir çocuk meşru müdafaa kavramını anlayabilir. Avrupa halkı etrafınızda soykırıma uğratılırken 
kenarda durmak hukuka aykırı ve korkaklıktır. Yahudileri öldürmek zorunda kalmak istemedim. Ama bize 
başka seçenek bırakmadılar. Ben sadece bir aileye sahip olmak, insanlara yardım etmek, onları 
iyileştirmek ve piyano çalmak isteyen normal bir adamım. Ancak Yahudi, soykırım içgüdüleriyle, ayıyı 
kafasını koparana kadar dürtmek konusunda ısrarcıdır. Yahudi bizi zorladı ve cevabımız tamamen 

haklı. Tanrım, yarattıklarının yok edilmesini hoş karşılamıyor. 

Özellikle O'nun yarattığı en güzel, en zeki ve en yenilikçi ırklardan biri. En azından en çirkin, günahkâr, 


aldatıcı, lanetli ve yozlaşmış birinin elinde. Tanrım, yaptığım şeyi neden yaptığımı anlıyor. 


Pilatus hiçbir şeyi yenemeyeceğini, aksine kargaşa çıktığını görünce su aldı ve kalabalığın önünde ellerini 
yıkayıp şöyle dedi: Ben bu adil adamın kanından masumum; görüşürüz. Sonra bütün halka cevap verip 
dedi: O'nun kanı bizim ve çocuklarımızın üzerine olsun." 

(Matta 27:24-25). 


“Senin İbrahim'in tohumu olduğunu biliyorum; ama siz beni öldürmeye çalışıyorsunuz çünkü benim 
sözümün sizde yeri yok. Ben Babamla gördüğümü söylüyorum; siz de Babanızda gördüğünüzü yapıyorsunuz. 
baba. Cevap verip ona dediler: İbrahim bizim babamızdır. İsa onlara şöyle dedi: Eğer İbrahim'in 

çocukları olsaydınız, İbrahim'in işlerini yapardınız |...J Siz babanız şeytansınız ve babanızın tutkularını 

yerine getirirsiniz. O, başından beri bir katildi ve hakikatte yaşamadı çünkü onda hakikat yoktur. Yalan 
söylediğinde kendi yalanını söyler; çünkü o bir yalancıdır ve onun babasıdır. Size gerçeği söylediğim için 


bana inanmıyorsunuz” (Yuhanna 8:37-45). 


“Çünkü siz kardeşler, Yahudiye'de Mesih İsa'ya ait olan Tanrı'nın kiliselerinin takipçileri oldunuz; çünkü siz 
de kendi yurttaşlarınızın çektiği acılara benzer şekilde, Yahudilerin başına gelenler gibi acı çektiniz; 

onlar hem Rab İsa'yı hem de onların kardeşlerini öldürdüler. Kendi peygamberleri vardı ve bize zulmettiler; 
ve Tanrı'yı hoşnut etmiyorlar ve tüm insanlara karşı çıkıyorlar: Kurtarılsınlar, günahlarını doldursunlar 

diye Yahudi olmayanlarla konuşmamızı yasaklıyorlar; çünkü gazap sonuna kadar üzerlerine 

geldi” (1 Selanikliler 2:14) -16). 


“Senin işlerini, sıkıntılarını ve yoksulluğunu biliyorum (ama sen zenginsin) ve Yahudi olduklarını, Yahudi 


olmadıklarını, Şeytan'ın sinagogu olduklarını söyleyenlerin küfürlerini de biliyorum” (Vahiy 2:9). 


“İşte, Yahudi olduklarını söyleyen ama Yahudi olmayan, yalan söyleyenleri Şeytan'ın havrasından 
edeceğim; işte, onların gelip senin ayaklarının önünde tapınmalarını ve seni sevdiğimi bilmelerini 


sağlayacağım” (Vahiy 3:9). 
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"Hey sen, sonunda uyandın. Sınırı geçmeye çalışıyordun değil mi? İmparatorluk pususuna doğru yürüdüm. 


Bizimle ve oradaki hırsızla aynı.” (Bu ayetin İncil'in neresinden geldiğini unuttum ama kesinlikle oradadır). 


Bunu okuyan parlak zencilere ve Yahudi medyasına. Bunu tek başıma yapmadığımı bilmenin senin için 

önemli olduğunu düşünüyorum. Felix Arvid Ulf Kjellberg adında bir adamın yardımını aldım. Tüm bu 
operasyonu planlayacak ve finanse edecek kadar nazikti; kurnaz piç. Görünüşe göre Pewdiepie, 

Yahudilerden Pajeets kadar nefret ediyor. Kim bilebilirdi? Bana 'beyaz ırkın üstünlüğünü savunan' ve 'Yahudi 
karşıtı' ya da normal ibneleri korkutmak için söylediğin her türlü saçmalığı söylediğinden emin ol. Hiç önemi yok. 
Onlarca yıldır hayatta olan her Beyaz'a bu adları veriyorsunuz; tüm anlamlarını yitirdiler. Her Beyaz 

insanı sosyal olarak dışladınız. Beyazların normal bir hayat yaşamasını giderek zorlaştırdınız. Buna aferin 
diyorum. Hepinizi öldürmek için bir Beyaz'ın hayatta kalmak için tek geçerli seçeneği haline getirecek 

kadar aptalsınız. Yahudi medyası ne yapıyorsanız onu yapmaya devam edin. İlmiği kendi boynunuza 


geçiriyorsunuz. İroni muhteşem. 


Kan kardeşlerime. Fedakarlığımın boşuna olmadığından emin olun. Bu mektubu yayın, memler yapın, 
saçma sapan paylaşımlar yapın, MÜCADELE EDİN, ROBERT BOWERS'I HATIRLAYIN, BRENTON TARRANT'I 
HATIRLAYIN, dini D&C'yi filtreleyin ve buna kaçınılmaz olarak 'sahte bayrak' diyecek olan şizofrenleri 
filtreleyin. Dikkat edilmesi gereken bir nokta, insanların polisin 'kundakçılık' ve 'cinayet' gibi 'suçları' çözme 
becerisini fena halde abarttığıdır. 'Fed'ler benimle konuşuyor çünkü 8chan'da paylaşım yapıyorum, bu 

çok ürkütücü' gibi konular 'organik olarak' ortaya çıkıyor. Goyim'i korkutmak ve misillemeyi önlemek ne 
kadar saçma bir şeydi. Brenton Tarrant'ın kurban edilmesinden bir hafta sonra Escondido'da bir camiyi 
benzinle yaktım ve üzerimde bir bok bulamadılar (yine de içeride sandnigger'ların uyuduğunu fark 
etmemiştim; ben arabayla uzaklaştıktan hemen sonra uyandılar ve yangını söndürdüler ki bu da büyük bir 
olaydı) talihsizlik. Ayrıca otoparka sprey boyayla yazdığım mesajı da bildirmediler. 'Brenton Tarrant için -t. / 
pol/”' yazdım). Eğer akıllıysanız Minecraft'ta oturum açıp bir sinagogu (veya camiyi) yerle bir etmek çok 
kolaydır. Hatta bir camiyi, sinagogu, göçmen merkezini, hain politikacıları, güvenlikli sitelerdeki varlıklı 
Yahudileri, Yahudilerin sahip olduğu şirket binalarını vb. bile vurup bundan kurtulabilirsiniz. 


Amacınız kesinlikle katliam ve en yüksek puanı almaksa, alev silahlarına bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. 


(Çocukları unutmayın, eğer Yahudilerin menora gibi aydınlanmasını istiyorsanız napalm benzinden daha 
etkilidir). Orada olduğunu biliyorum Fire-anon, bizi gururlandır. DNA bırakmayın (daha önce hiç 
giymediğiniz kıyafetleri ve bir maske kullanın; daha sonra bunları atın). Sizi takip etmek için 
kullanılabilecek herhangi bir elektronik cihaz getirmeyin. Kağıt izi bırakmayın. Bunu yapmak çok uzun 
sürmesin ve bundan asla bahsetmeyin (tüm elektronikler dinleniyor). Tekrar Minecraft'tan bahsediyorum. 
Benim gibi 'televizyon yayınlayıp' yakalanmanıza gerek yok. Bunların sayısı arttıkça artık filme almamıza 
gerek kalmayacak. Bu aşamada bir açıklama yapmamın ve insanların bunu yaptığımı bilmesinin en iyisi 
olduğuna inanıyorum. Devrimin ilk aşamalarındayız. Şehitlere ihtiyacımız var. Size güvenen çocuklarınız 


olduğu için yakalanmak istemiyorsanız, bir hedefe saldırıp tekrar içeri girebilirsiniz. 
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normal hayat. Bunu okuyan her anonun saldırı yapması gerekiyor. Bizi bulamayacaklar. Bizi 


yakalayamayacaklar. Sayımız çok fazla ve biz onlardan daha akıllıyız. 


Sizi geride tutan tek şeyin korku olduğunu unutmayın. Hayatınızdaki her şeyi kaybedebileceğinizden 
korkun. Ben kelimenin tam anlamıyla herkesin bunu yapabileceğinin bir kanıtıyım ve bu Yahudiyi korkutuyor. 
Tanrı aşkına ben Commiefornia'nın derinliklerinden gelen 19 yaşında bir hemşirelik öğrencisiyim. Bütün 
hayatım önümdeydi. Eğer bana 6 ay önce bile bunu yapacağımı söyleseydin, şaşırırdım. Meme Robert 
Bowers geri dönüyor ve Brenton Tarrant'ın meme'lerini takip ediyor. Tarrant kişisel olarak benim için bir 
katalizördü. Bana bunun yapılabileceğini gösterdi. Ve bunun yapılması gerekiyordu. 

“NEDEN KİMSE BİR ŞEY YAPMIYOR? NEDEN KİMSE YAPMIYOR 

BİR ŞEY? NEDEN BİR ŞEY YAPMIYORUM?”—tüm manifestosunun en güçlü sözleri. Zengin ya da fakir, 
genç ya da yaşlı, yeterince cesur olan her Beyaz adam, zalim ve soykırımcı Yahudiye karşı istediği her 
eylemi gerçekleştirebilir. Şu anda yaşadığın bu hayattan çok, tüm ırkını kaybetmekten korkmalısın. En 
tehlikeli insan türü kaybedecek hiçbir şeyi olmayan değil, kaybedecek her şeyi olandır. Her Beyaz adamın 


hiçbir şey yapmayarak kaybedeceği çok şeyi vardır ve harekete geçerek kazanacağı her şey vardır. 


Yahudiye karşı şiddet içeren meşru müdafaayı kınayan herkes korkaktır. Yahudinin suçlarını biliyor 
olabilir ama bilinçaltında GERÇEKTEN harekete geçmenin ekmeği ve sirki feda etmek anlamına 

geleceğini biliyor. Bu artık rahat yaşayamayacağı anlamına gelebilir. Korkakların Brenton Tarrant ve 
Robert Bowers'ı bu kadar tiz çığlıklar atmasının nedenlerinden biri de budur. 

Mossad'ın sahte bayrak operasyonları. "Hayatımı sikeyim; ırkımın çıkarı için her şeyi feda etmeye hazırım" 
diyecek irade ve cesarete sahip cesur Beyaz adamların hayatta olduğunu idrak edemiyorlar. Kendi 
korkaklığını Beyaz ırka yansıtıyor. Korkak için bu sadece bir hobidir. O bir LARP ibnesi ve bir hain. Onu 
görmezden gel. Sunabileceği yararlı hiçbir şey yok. Bu ya da sadece bir Yahudi şilini, "Bize karşı çıkmayın." 
Ya da muhtemelen ilaçlarını bırakmış bir şizo-boomer. Robert Bowers'ın şu anda /pol/'deki aşırı 

miktarda şizofaj ve düz dünya seviyesindeki gerizekalılardan dolayı özellikle bu kadar kötü bir üne 

sahip olması çok yazık. Brenton Tarrant bana ilham verdi. Daha birçok kişiye ilham vermeyi umuyorum. 
Cesur olanlara, fedakarlığınızın ırkınız için en büyük sevgi eylemi olduğunu bilin. Fedakarlığınız hatırlanacak. 


Her zaman. 
İVMEYİ DEVAM EDİN. BU KESİNLİKLE OLUYOR. McFuggen ebin. :DDD 
Yıldırım turu. 


“Trump destekçisi misiniz?” 


Şu Siyonist, Yahudi seven, Beyaz karşıtı, hain herifi mi kastediyorsun? Beni güldürme. 


“Herhangi bir siyasi ideolojiye bağlı mısınız?” 


Evet. Buna neslinin tükenmesini istememek denir. 
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“Muhafazakar mısın?” 

Ben işe yaramaz, omurgasız bir korkak değilim, dolayısıyla hayır, muhafazakar değilim. 

Muhafazakarlık yanlış bir isimdir. Hiçbir şeyi muhafaza etmiyorlar. İstedikleri kadar şikayet edecekler ama 

silaha sarılıp hükümetlerini ölümle tehdit etmeyecekler (işe yarayan tek şey). Hiç Atina Savaşı'nı (1946) duydunuz 
mu? Toplarınızı yeniden bulun sizi çekilmez ibneler. Eğer haklarınızı savunmazsanız hiçbirini hak 


etmiyorsunuz demektir. 


"Sen terörist misin?" 

Peki, bu soruyu birlikte çözelim mi? Durag'ın sandnigger eşdeğerini giymiyorum, cildim bok rengi 

değil, odanın diğer tarafından kokumu alamazsınız, kuzenlerimle evlenmem sosyal olarak kabul edilemez, 
'Durka' diye bağırmıyorum durka mohammed cihad' dedim ve bir sadistin burnumla halat çekme oyununa 


kalkıştığı gibi görünmüyor. Yani hayır, terörist değilim. 


"Yaptıklarından dolayı pişmanlık duyuyor musun?" 
Yahudiler sabrımızı ve merhametimizi tüketti. Hiç pişmanlık duymuyorum. Keşke daha fazlasını öldürseydim. 


Bu aşağılık anti-insanları sonsuza kadar kalacakları ateş çukuruna gönderen kişi olmaktan onur duyuyorum. 


"Yahudilere karşı nefretten başka bir şey hissediyor musun?" 
İğrenme. Bir ırkın, yalnızca en sapkın bireylerin gerçekleştirebileceği en iğrenç eylemleri gerçekleştirecek kadar 


tanınmayacak kadar yozlaşmış olmasından duyulan tiksinti. 


“Sen deli misin/deli misin?” 
Çok sayıda akıl hastası hasta gördüm. Bu çok yürek parçalayıcı ve neye benzediğini biliyorum. Hayır, akıl 
hastalığım yok. Ancak Yahudi'nin beni itibarsızlaştırmak için bunu iddia etmekten hoşlanacağını biliyorum. Ona 


karşı çıkmak için deli olmalısın. 


“Bütün Yahudilerden nefret mi ediyorsun?" 
Irkımı yok etmeye çalışan herkesten nefret ediyorum. Şu anda hayatta olan her Yahudi, ırkımın yok edilmesinde 


rol oynuyor. senin sorunun cevabı bu mu? 


“Diğer ırklardan nefret ediyor musun?” 

Irkımı yok etmeye çalışan herkesten nefret ediyorum. Siyahlar ve zenciler, Beyazların yerini alması açısından 
Yahudiler için yararlı kuklalardır. Elbette Yahudilerin kendilerini kullandığını ve Avrupalılar ortadan kaldırılırsa 
köleleştirileceklerini anlayacak kadar akıllı değiller. Irkımdan aktif olarak nefret mi ediyorlar? Evet onlardan 
nefret ediyorum. Onlar benim milletimdeler ama ırkımdan nefret etmiyorlar mı? Onlardan nefret etmiyorum 


ama kalmıyorlar. Onlar benim milletimin dışında mı ve ırkımdan nefret etmiyorlar? Bana göre iyi. 


Machine Translated by Google 


"Neden bu kadar nefret?" 

Nefret olmadan sevgi olmaz. Şeytan'dan nefret etmezsen Tanrı'yı sevemezsin. Günahtan da nefret etmezsen doğruluğu 
sevemezsin. Eğer onu yok etmek isteyenlerden nefret etmiyorsanız, kendi ırkınızı sevemezsiniz. Sevgi ve nefret aynı 
madalyonun iki yüzüdür. Nefretle dolu olabilirim ama aynı zamanda sevgiyle de doluyum. Çoğu insanın içi boştur; her 
türlü sevgiden, onurdan ve amaçtan yoksun, ruhani olmayan ve utanç verici dopamin şeytanları. Daha acıklı bir varoluşu 


hayal edemiyorum. 


“Neden alev silahı yerine silah kullandın? Bir alev makinesi sana çok daha yüksek bir puan vermez miydi?” 


Evet. Silahların yanı sıra alev silahlarını da kullanmanızı tavsiye ederim. Durumunuzda en iyi olacağını düşündüğünüz 
şeyi kullanın. Brenton Tarrant'ın silah kullanmasıyla aynı nedenle silah kullandım. Fark etmediysen, zamanımız 
tükeniyor. Eğer bu devrim yakında gerçekleşmezse, onu kazanacak sayıya sahip olamayacağız. Amaç, ABD 
hükümetinin silahlara el koymaya başlamasıdır. İnsanlar ateşli silah sahibi olma haklarını savunacak; iç savaş daha yeni 
başladı. Kurbağanın yavaş yavaş kaynamasını durdurun; Yahudinin artımlılık yöntemini kullanmasını önleyin. 
Haklarının gözleri önünde nasıl ellerinden alındığını daha fazla insana göstermek için Yahudi'nin tüm kartlarını 


oynamasını sağlayın. 


“Ailen mi böyle düşünmene sebep oldu?” 


Ne yazık ki hayır. Bana en başından öğretmeleri gereken şeyi öğrenmem gerekiyordu. 


"Yaşamak mı yoksa ölmek mi planındı?" 
Eğer ölürsem - ölürüm. Ölsem de umurumda değil ama Tanrıma karşı günah işleyip kendimi öldürmeyeceğim. 


Yaşamayı planlıyorum (sonucunu yalnızca sen biliyorsun). 


“Bu saldırıyı planlamanız ne kadar sürdü?” 

Dört hafta. Dört hafta önce bunu yapmaya karar verdim. Dört hafta sonra bunu yaptım. Brenton Tarrant'ın 
fedakarlığından sonra aklımda bir şeyin tıkırdadığını hatırlıyorum. 'Eğer ben ırkımı savunmazsam başkalarının da aynısını 
yapmasını nasıl bekleyebilirim?' ben hemen 

Planlamaya başladım ve bir daha arkama bakmadım. Hiçbir zaman şüphem olmadı. Hiç korkmadım. Hiçbir zaman 


kaygılı hissetmedim; yalnızca ara sıra yaşanan sinirsel heyecan. 


"Size kim ilham veriyor?" 
İsa Mesih, Havari Pavlus, Martin Luther, Adolf Hitler, Robert Bowers, Brenton Tarrant, 


Ludwig van Beethoven, Ay Adam ve Pembe Adam. 
"Ne zamandır piyano çalıyorsun?" 
4 yaşımdan beri yapmayı en sevdiğim şeydi. Şu sıralar yapmayı en sevdiğim şey bu. 


Ancak Yahudileri öldürmek bunu değiştirebilir; bu konuda size geri döneceğim. 


“Çalmayı en sevdiğin şarkı hangisi?” 


Machine Translated by Google 


Şüphesiz Chopin'in Scherzo No. 2'si. 


Tüm ırklardan Mesih'e bağlı kardeşlerime. Güçlü ol. Her ne kadar cinlerden ve Şeytan'dan ilham alan 
Yahudi, kusduğu günah ve sapkınlıkla ruhunuzu yozlaştırmaya çalışsa da, Mesih'te güvende olduğunuzu 
unutmayın. Günahından dön. Bu sizin kurtuluşunuz için gerekli olduğundan değil (çünkü 

Mesih dışında hiç kimse kendi işlerine dayanarak cenneti hak edemez), daha ziyade Tanrınızın size verdiği 
kurtuluş armağanına olan minnettarlığınızdan dolayı. Sizi hayatta ve imanda tutanın Allah olduğunu 
daima hatırlayın. Tüm günahlar, kişinin Tanrı'ya ihtiyacı olmadığına dair kibirli inançtan kaynaklanır. 
Şeytan o kadar gururluydu ki, (yaratılmış bir varlık olarak kendisinin) Kadim Günleri, yani var olan her 
şeyin Yaratıcısını devirebileceğine gerçekten inanıyordu. Şeytan, insanlık arasındaki bu isyanı teşvik 

etti. Yaşamın tek kaynağı yalnızca Mesih'tir. Mesih'te kurtulduğunuzu ve hiçbir şeyin, ne ölümün, ne 


işkencenin, ne de günahın ruhunuzu Tanrı'dan çalamayacağını bilin. 


Yahudi'ye. Suçlarınız sayısız. Yaptıklarınız kabul edilemez. Yalanların - her yerde. 
Avrupalı adam ayağa kalkacak ve sizin sefil ve asalak ırkınızı toza çevirecek. Ve bu sefer kaçabileceğin 


hiçbir yer olmayacak. 
Ve son fakat kesinlikle en az değil. 


Dışarıdaki gerçek anonlara (kim olduğunuzu biliyorsunuz). Siz /pol/'ün ürünüsünüz; katıksız gerçeğin 
ürünü. Sizler benim kardeşlerimsiniz ve buradaki en iyi adamlarsınız. Sizler bu çağın en şerefli 
adamlarısınız. Tüm olumsuzluklara rağmen sadece gerçeği keşfetmekle kalmadınız, aynı zamanda 
yayılmasına da yardımcı oldunuz. Bazılarınız yıllardır İpin Günü'nü bekliyordunuz. Eh, İpin Günü şu anda 
burada; tabi eğer topu yuvarlayacak gnadlarınız varsa. 

Bunu okuyan her anon, yakalanmamak için elinden gelenin en iyisini yaparken bir hedefe saldırmalıdır. 
Herkes bu devrimde üzerine düşeni yapmalıdır ve hiç kimse onun yumruklarını savuramaz. Şu 

anda sahip olduğumuz bu ivme, Avrupalı adamın bir devrimi ateşlemek için sahip olduğu son şans 
olabilir. 


Buna rağmen endişelenmiyorum. Bunu okuduktan sonra hepinizin düşmana saldırınızı planlamaya 
başlayacağınıza ve biz kazanana ya da ölene kadar tekrar, tekrar ve tekrar saldıracağınıza tam bir 

güvenim ve eminim. Bunu yapacağınızı biliyorum çünkü siz gerçek anonimlersiniz. Siz beyaz adamlarsınız. 
Bütün dünyanın sana karşı olmasından endişelenmiyorum. Endişelenmiyorum çünkü siz Tanrımızın 

yarattığı en büyük ırksınız; bu dünyanın karanlığa düşmesini önlemek bizim görevimiz. Beyaz adamlar, 
Tanrı'nın yaratılışının Yahudiler tarafından savaşmadan bozulmasına ve yok edilmesine izin vermeyeceklerdir. 


Onurunuzu hatırlayın Beyaz adamlar. 


Yüzlerinizi görmeyi ve savaş alanında sizinle birlikte savaşmayı her şeyden çok isterdim. 


Machine Translated by Google 


Benim için onlara cehennemi yaşat. 


Vermek. Onlara. Cehennem. 


—ohn Earnest 


